
Afscheid van de raad periode 2002 – 2006. 
  
Voorzitter, leden van de Raad, geachte aanwezigen: 
  
Raad, u bent passé, u bent historie, u wordt aan de analen van deze stad toegevoegd en valt u 
onder de archieffunctie van het RIS. Uw glorietijd is ten einde, u staat te boek als vergane glorie. U 
hebt het nog even geprobeerd bij de laatste raadsvergadering, u kwam op maandag retour. U had 
er nog zin in. Nu is het voorbij. U laat in ieder geval een stapel boekwerken, zijnde de handelingen, 
over de afgelopen jaren achter. In meer dan twee miljoen woorden zijn uw daden te boek gesteld 
en voor het nageslacht bewaard. Of u een onuitwisbare indruk hier hebt achtergelaten, zal de tijd 
leren. Een vertrekkende burgemeester krijgt hier in dit huis nog een plaats in de portretgalerij, de 
raadsleden en wethouders moeten het met de achtergelaten indruk doen.  
De kiezer heeft zijn stem uitgebracht, de stemmen zijn geteld en de nieuwe verdeling is tot stand 
gekomen. De nieuwe raad kan beginnen. Het werk voor de komende 4 jaar ligt te wachten. Succes 
ermee. 
Winnaars proficiat, verliezers: Kop op! Houd je vast aan de volgende uitspraken:  
“Morgen wordt alles beter”, en “Politiek zou zonder het slechte geheugen van de mensheid 
helemaal niet mogelijk zijn.”
Terugkijkend op de afgelopen periode, constateer ik wel, dat de raad aan het duale bestel heel erg 
heeft moeten wennen. 151 jaar monisme gum je niet zomaar uit. Het dualisme zit het raadslid nog 
niet in de genen. Wellicht biedt de komende periode meer mogelijkheden om dat dualisme meer 
vorm te geven.  
Er is de afgelopen periode van het dualisme te weinig duelisme gemaakt. Weinig echte strijd op het 
politiek vlak. Zoek het duel op en trakteer deze stad op politiek vuurwerk. Stadhuis, centrum van 
de lokale democratie, dat moet vlammen. 
Wat ik de laatste jaren in deze Raad gemist hebt, is ambitie. Ambitie om tot de besten van het land 
te horen. Politieke ambitie om voorloper te willen zijn. Het is jammer, dat bestuurlijke vernieuwing 
niet het brede draagvlak heeft gehad, wat het verdiende. Wees ambitieus, reik naar het hoogste. 
Wees een voorbeeld voor velen. Bescheidenheid siert de Raad niet.  
  
Aanwezigen, raad, u neemt ook afscheid van de nestor van de Raad. Een rol, die ik met plezier heb 
vervuld. Het stokje kan ik nu overgeven aan de nieuwe, oude nestor van de Raad, Wil Steffen. 
Symbolisch wil ik het stokje van de nestor aan haar overhandigen. Ik wens haar veel plezier met 
haar nieuwe, oude functie. 
  
De laatste tijd verschenen in de pers ook allerlei zaken, die met het raadswerk te maken hadden. 
Ik bedoel niet al die landelijke kopstukken, die hadden niets met het raadswerk van doen, maar 
uitspraken zoals “gemeenteambtenaren geen hoge pet op van de gemeenteraad” Nu is zo’n 
uitspraak wel een beetje vreemd als je bedenkt, dat in de gemeenteraden ook veel ambtenaren 
zitten.  
Verder “Gemeentebestuur druk met ruzie”. Meer dan 400 gemeenten over een kam geschoren is 
wat kort door de bocht. Bovendien is Delft toch echt niet met Delfzijl te vergelijken. Hier heeft het 
college de rit uitgezeten. Onderweg wel twee wethouders kwijtgeraakt. Een gepland vertrek en een 
viel er uit de boot, maar ze hebben de rit uitgezeten. Om alle misverstanden uit de wereld te 
helpen, ze blijven zitten tot hun opvolgers zijn benoemd, ook al duurt dat 2 jaar. 
  
Afscheidsnemers, geniet van de tijd, die komen gaat. Geniet van de rust op vrijdagavond, als de 
grote envelop niet op je deurmat valt. Geniet van de lege plekken in de agenda. 
  
Blijvers, noteer alvast maar de laatste donderdag in de maand, doe de maandag daaropvolgend er 
vast maar bij. Het aantal te vergaderuren zal niet verminderen. Dit huis heeft jullie nodig, deze 
stad ook. Neem goede en kloeke besluiten waar deze stad wat aan heeft. Laat geleuter 
achterwege, zoek het duel.  
  
Aanwezigen ik wil afsluiten met een gedicht, gelet op de verkiezingsuitslag vond ik het wel een 
passende titel hebben, het is van een onbekende dichter met als pseudoniem Am-ai Creatin: 
  
Links met een sterk ontwikkeld rechtsgevoel 
 
Doe niet een ander aan 
Wat ge zelf niet wilt ondervinden 
Doch ga op de barricade staan 
Naast ketters en doopsgezinden 
 



Gelijkheid van recht en spreken 
Is een aardse verworvenheid 
Beter tot elkaar te preken 
Dan ten onder gaan in burgerstrijd 
 
Wees oprecht en zonder wroeging 
Omarm uw naaste en haar buur 
Gedenk hoe ’t historisch toeging 
 
Herdenk zelfs ‘t meest duistere uur 
En ontdek dat slechts één mensenleven 
Al veel burgers moed kan geven 
 
Schrijver: Am-ai Creatin, 14-02-2003 
  
Raad van Delft, Adieu, het ga u goed! 
 

http://www.nederlands.nl/nederindex?zoek=1&exact=1&snaam=Am-ai+Creatin

